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Colofon



 
Hallo lieve Hebberts,

We hopen
dat iedereen een geweldige Domcup gehad heeft! Deze editie

staat in het thema
van het voorjaar. In deze editie zullen we uiteraard terugkijken

op onze
geweldige Domcup met quotes en heerlijke roddels in de

Noppen en Zaalschoenen!
Ook hebben wij een nieuwe Treffer, wordt er weer een stadsie

voorgesteld en
hebben we natuurlijk ook een nieuwe Korfbal Koter. Ook vertelt

Roos met meer
over de Domcup zelf!

 
Daarnaast hebben wij natuurlijk weer een geweldige horoscoop

gekregen van onze Hebbes eigen Jokorfmanda en is er een
grote ontwikkeling bij de HSL-standen! Sta jij nog in de top 10?

Vergeet niet dat je punten kan verdienen door actief te zijn
binnen de vereniging, met name deelname bij een commissie

levert je verreweg de meeste punten op en het is ook nog eens
giga gezellig! En nee, je bent zeker nog niet te laat om een

commissie te joinen! Er is nog een commissie die hard mensen
nodig heeft, namelijk de Spoko! 

 
Wij wensen jullie veel leesplezier! Mochten jullie nou een

geweldig idee hebben voor in het krantje stuur gerust iemand
van de Redactie een appje, misschien breng jij wel de nieuwste

superrubriek op de tafel!
 

Groetjes,
De redactie

 

Van de Redactie



 

 
Hallo hallo lieve Hebberts,

 
Afgelopen maand is er weer een hoop gebeurd. Allereerst

natuurlijk de Domcup waarbij iedereen de heupjes lekker los
heeft gegooid, om vervolgens op zondag semi-fit op het veld te

staan. Helaas hebben we de finale net niet gehaald, maar aan
onze inzet heeft het zeker niet gelegen. De oplettende Hebbert
heeft tijdens de Domcup ongetwijfeld de cameraploeg gezien

(heb je deze niet gezien, ga dan even langs de oogarts, ze waren
namelijk best wel opvallend). Deze cameramannen zal je

hoogstwaarschijnlijk vaker zien, we zijn namelijk bezig met een
nieuw promofilmpje voor Hebbes! 

Veder hebben we ook weer een mooie Feko activiteit achter de
rug. Na een paar fanatieke potjes pool zijn we doorgefietst naar
‘t Pandje waar we de avond vrolijk voort hebben gezet. Tijdens

de borrel heeft de Feko ook het thema van de dies maand
bekend gemaakt: Feestdagen door het hele jaar heen. Het
belooft een heerlijke maand te worden die je zeker niet wil

missen. Kijk dus vast in de Hebbes-agenda om te zien welke
activiteiten er gepland staan!

 
Liefs,

Namens bestuur ‘Schot in de Roos’,
Tessa

 
 
 

Woord van de voorzitter





Han 2 dagen voor de Domcup: Zitten wij
in de toko of de toercie?

 
Lieke: Dit is geen website maar een

soort placemat.
 

Esther: Ooh dus zo voelt het als je als
man onder ligt.

Lisa: En hoe voelt dat dan?
Esther: Lekkogh.

 
Roos: Ik ben echt een Brabantse jankbal.

 
Han: You only have one gebit, be proud of

it.
 

Roos: FEMKEEE!
Femke: Roos ff weg ben aan t regelen, ga

maar naar daniel ofzo. 
 

Els: Ik lik graag dingen, maar dit niet. 
 
 

De derde helft

 
 

Quotes uit



 
 

Bastiaan: Alcoholvrij bier is net als je zus
beffen, het smaakt t zelfde maar je weet dat

het fout is.
Els: Nee het smaakt echt anders!!

 
Menno 3 min voordat de training begint: Ik kom

er zo aan, ik was in slaap gevallen. 
 

Johanna tegen Ruben: Ik wist dat jullie oud
waren, maar zo oud?!

 
David: Ik moet even m'n pistool vullen.

 
Renske: Tess, jij kunt echt hard stoten!

 
Roos: Ik ben niet zo goed in ballen ketsen.

 
Piet: Smaakt frietsaus naar friet?

 
Els tegen Bastiaan:Jij bent echt meer bezig

met quoten dan met ademen.
 

Roos: Als jou mond zo groot is moet dat wel
goed komen Els.

 
 
 
 
 
 



 
 

Daniël: Samen spelen samen delen, we zijn een
team voor een reden!

 
Esther rijdt Dordrecht binnen: Is dit de

Rotterdamse haven?
 

Boris: Dit lijkt me veel te pijnlijk met te weinig
resultaat.

 
Justin: Als je ooit te weinig spanning in je
leven hebt, moet je eens Radio Rijnmond

opzetten als Feyenoord speelt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



suprise glitter
 

thema feestjes
 

Een kamer in utrecht hebben (help een mede korfballer UwU)
 

Een studenten 10 op een tentamen
 

Gratis drankjes tijdens t uitgaan (wel opletten tho)
 

Een goede fles gekoelde rosé
 

De laatste nachttrein halen
 

Vallen zonder blessures
 

Je telefoon vinden bij de eerste plek waar je zoekt
 

Airpods die niet sterven tijdens je reis
 

Extra kipnuggets bij de maccie
 

Wanneer een item in de sale nog precies in jouw maat is
 

Albert heijn dierenplaatjes
 

Wanneer je goed ingedronken hebt
 

Wanneer je make-up in een keer goed zit
 

Wanneer de vragen van het werkcollege die je wel

gevolgd hebt op het tentamen komen

 

De Treffer



Halloootjes allemaal,
 

Ik voel me vereerd om jullie te introduceren aan het oh zo
bruisende ✨Soest✨. Soest is een dorpje dat vlakbij

Amersfoort ligt. Ondanks dat het maar een dorpje is, heeft
het een hoop te bieden. Allereerst de prachtige Soester
duinen waar je op een zonnige zondagmiddag prachtige

wandelingen kan maken door bos en duin. Als wandelen te
traag gaat kan je het ook skeelerend doen, er loopt

namelijk een skeeler-proof pad door het hele bos. Na de
actieve bezigheid is het natuurlijk tijd om jezelf te

verwennen met drinken en snacks. Er is geen betere plek
om dit te doen dan bij “Grand Café De Lindenhof”. Naast
heerlijke koffie, speciaalbiertjes en cocktails, serveren ze

hier de lekkerste nacho’s ooit! Zeker een aanrader dus. Ben
je een echte dierenvriend, dan ben je in Soest ook aan het
juiste adres. Er is namelijk een soort bejaardentehuis voor
paarden die je de hele dag mag aaien en eten mag geven.

Ook is er een boer die elk jaar “lammetjesdag” organiseert,
hier mag je de hele dag knuffelen met de pas geboren

schaapjes. Als afsluiter nog een leuke fun fact: Soest heeft
bijna alleen maar enkelspoor en in totaal 3 treinstations.
Genoeg mogelijkheden om naar dit prachtige dorpje af te

reizen dus! 
 

De allerliefste groetjes,
Jullie enige echte Soester knol Tessa

 
 
 

me Stadsie
Iedere editie vertelt een Hebbert over de stad waar zij
vandaan komen/zijn opgegroeid. Deze keer Tessa R! 



me Stadsie



Hoi lieve Hebberts,
Daar ben ik weer om jullie weer te vertellen over wat er de

afgelopen tijd is afgelebberd binnen en buiten onze
verenging. Na een korte periode om even te denken aan

alle lijntjes die het afgelopen jaar gesmeed zijn, was het op
4 en 5 februari weer tijd voor onze eigen Domcup. En uit

deze bijeenkomst van SKV’ers zijn weer een hoop sappige
roddels voortgevloeid.

 
De korte periode dat Vinny in Nederland was heeft hij al

een paar keer toegeslagen. Ook deze keer was het raak en
heeft hij voor 2 roddels gezorgd. Iedereen is op de hoogte
over de vete die bestaat tussen Rotterdam en Amsterdam,

maar daar heeft Vinny zich niks van aangetrokken. Zo
regelde hij eerst met een dame van Erasmus om

vervolgens de gewaagde overstap te maken naar een dame
van Amsterdam.  

 
Fleur heeft ook weer wat lijntjes gesmeed en staat dus ook
weer in deze prachtige rubriek. Als eerste was het raak met
een heer van Amsterdam. Ze was helemaal onder de indruk
van zijn paddenstoelenhoedje dus moest ze dat even laten

blijken. Ik weet niet of het haar favoriete kleur is maar ze
heeft ook nog een lijntje gesmeed met een dame van een

blauwe SKV. Of het de Hippo’s of Vakgericht was, is op
moment van schrijven nog niet duidelijk. Maar dat maakt

voor deze rubriek niet zoveel uit.
 
 

Noppen & 
Zaalschoenen



Dan hebben we twee nieuwkomers in deze rubriek. En
omdat dat best een beetje spannend kan zijn, kun je je

lijntje het beste met vereniging smeden waar we een goede
relatie mee hebben. En laten dat onze vrienden uit

Nijmegen zijn.
 

We beginnen bij Magda, zij heeft een dame van SkunK aan
de haak geslagen. Deze dame was geen onbekende voor

Magda maar tot een lijntje is het tot de Domcup nooit
gekomen.

Dan nog Diana, zij regelde met een heer van SkunK. Op
haar eerste toernooi en gelijk in deze rubriek!

Dan blijven er nog 2 roddels over. Maar dit zijn zeker niet
de minste.

 
Het voordeel van de Domcup is dat je in je eigen bedje

slaapt en daar volledige privacy hebt. Dus dat taferelen
zoals op de IJcup van vorig jaar niet nodig zijn. Na het

lijntje op het feest gesmeed te hebben met een heer van
Erasmus was het dan tijd om voor iedereen naar

huis/luchtbed te gaan. Alleen heeft die heer niet op het
luchtbed hoeven slapen maar mocht hij mee met

Gertrude. Ik vermoed dat dit niet was voor een goede
nachtrust.

 
Als laatste roddel hebben we er een met een staartje. Noor

hoorde dat deze heer eraan dacht om lid te worden bij
Hebbes. En met het heren tekort wat er wel eens is liet ze

er geen gras over groeien. Zo pakte ze het ledenwerven wel
alleen op haar eigen manier aan. En ja hoor, zondag

ochtend was hij ineens lid. Nu heeft dit lijntje niet alleen
voor een nieuw lid gezorgd maar hebben Noor en Tom nog
vaker afgesproken en is het einde nog niet in zicht. Ik hou

jullie op de hoogte.
 
 



 Dat was hem alweer voor deze editie. Drie debutanten en
hoop nieuwe lijntjes. We zetten onszelf weer goed op de

kaart. Met het ISKT en de komende FEKO activiteiten op de
planning zal ik mijn ogen en oren weer goed openhouden
om jullie in de volgende editie weer bij te kunnen praten.

Voor nu sluit ik het af met: ‘Hebbes laat je likken!’
 

Kusjes xxx van mij
 
 
 



Eindelijk was het dan zover; de Domcup, hét toernooi van
het jaar. Voor mij mijn eerste, maar zeker niet laatste,
Domcup ooit. Na al het lof dat ik over de Domcup heb

gehoord, had ik erg hoge verwachtingen. Bijzijn is
meemaken en bij waren we zeker!

We begonnen de zaterdag dit keer helaas niet met een
bacotrein, maar dat mocht de voor pret niet drukken.
Samen met heeel veel andere hebberts kwamen we

helemaal in stijl het sportcafé binnen geflaneerd. Met onze
fleurige outfits zaten we goed in het thema Woodstock.

Natuurlijk konden daar de benodigde glitters niet bij
missen (die ik overigens nog steeds op mn kamer vind).

Met een bellenblaas in de hand stormden we de zaal
binnen waar we mochten genieten van de hitjes van

Hantoon. Met een goede bodem van een goed pittige pasta
bolognese gemaakt door Hebbes beste koks die ik ken, kon

ik er volledig tegenaan. Of tenminste dat dacht ik. De
eerste pitchers werden gehaald en het bleef niet bij een

paar. Met mijn dronken hoofd heb ik de rest geprobeerd op
mijn niveau te krijgen door met de kan het bier

hoogstpersoonlijk naar binnen te gieten. Veel was daar niet
voor nodig en al snel stonden we met z’n allen dronken

mee te zingen met alle hitjes. Tussen al het drinken door
was het ook tijd om nog wat vragen te beantwoorden voor

een promo video van Hebbes. Gezien er al een grote
hoeveelheid alcohol achter de kiezen zat, zal ik hiervoor

waarschijnlijk niet de meest zinnige dingen gezegd of
gedaan hebben… Bij deze wil ik daarom Bas vragen om me

te sparen.
 
 

Domcup



Samenvattend begonnen we de avond rustig op de
dansvloer, maar toch eindigde Hebbes al dansend op de

tafel. Bij dansen op de tafel bleef het niet, onze goede
moves zijn ook terug te vinden op de Hebbes tiktok. Om

drie uur gingen dan toch echt de lampen weer aan en was
het tijd om onze roes uit te slapen. Na een spannende
fietstocht met veel bijna valpartijen, konden we dan

eindelijk ons bed in. 
De ochtend na het feest was helaas wat minder.. Hebbes
heeft ondanks de laatkomers toch een volwaardig team
neer kunnen zetten voor de eerste wedstrijd. De brakke

hoofdjes kwamen gedurende de ochtend binnen
druppelen en zo stond Hebbes met 3 teams te stralen op
het toernooi. Terwijl de prestatie teams de sterren van de
hemel speelden, had het niet prestatie team er wat meer
moeite mee. Er werden mooie potjes gespeeld en mooie

doelpunten geschoten. Ook dit toernooi hadden we weer
een lekker luchtbedje gekoloniseerd om te genieten van de

wedstrijden. Eindstand: heel veel gezelligheid en een
podiumplek voor Hebbes 1!

Om dit geweldige weekend af te sluiten heb ik samen met
een paar andere Hebberts het moedige besluit genomen

nog even de Vrienden onveilig te maken. Het klonk als een
slecht plan, wat het ook zeker bleek te zijn. Maar inkakken
is bijpakken! De laatste biertjes van het weekend werden

achterover getikt en na een uurtje maaien was mijn eerste
domcup dan toch echt voorbij.

Al met al was het een zeer geslaagde domcup en heb ik
ontzettend genoten met mijn mede hebberts. Toko

ontzettend bedankt!!
 

Kusjes Roos
 
 
 



In de F-jes leerden de meesten van ons al dat een
korfbalteam bestaat uit heren en dames. Ondertussen zijn

wij opgegroeid tot senioren in een maatschappij die
genderidentiteiten naast ‘man’ en ‘vrouw’ begint te

erkennen, maar is de les die wij in de F-jes geleerd hebben
ook met ons mee ontwikkeld? Wij vroegen het Johanna,
een van onze geliefde Hebberts die zich als non-binair

identificeert. Johanna legt onder andere uit wat het nou
precies inhoudt om non-binair te zijn, en hoe dit zich
vertaalt naar zowel binnen als buiten het korfbalveld.

 
 

Hoi Johanna! Waarschijnlijk weet heel Hebbes wel wie je
bent, maar voor de goede vorm: stel jezelf vooral even

voor.
Nou, ik ben dus denk ik nog steeds Johanna, maar Jo of

Jojo mag ook. Mijn voornaamwoorden zijn in principe alles
wat je kunt verzinnen, ik vind ze allemaal even leuk! Ik

studeer diergeneeskunde en zit momenteel in het derde
jaar van mijn bachelor.

 
Wat betekent het precies om non-binair te zijn?

Non-binair betekent dat je jezelf kwa genderidentiteit, dus
hoe je je voelt van binnen, niet vindt passen in het hokje
man of het hokje vrouw. Waar je je dan wel vindt passen

kan erg wisselen en is een heel erg breed begrip.
 
 

Interview



Kun je ons iets vertellen over jouw reis naar het uitkomen
als non-binair?

Het is allemaal een heel geleidelijk proces. Ik heb zelden
momenten gehad dat ik dacht ‘wow nu weet ik het!’ Of nou

ja, ik heb er wel een aantal gehad, en dat bleek allemaal
niet te kloppen verder. Als kind maakte gender niet zoveel
uit, want ik had een best wel genderneutrale omgeving en

dan boeit het een stuk minder. Pas op de middelbare
school begon ik er tegenaan te lopen dat (sommige)

mensen veel conclusies trekken op basis van geslacht,
maar dacht toen dat mensen gewoon stom waren en dat

het niets met mij te maken had. En ondertussen denk ik dat
nog steeds, maar gezien het woord ‘vrouw’ ook door

mensen bepaald is, vind ik dat ik daar niet meer binnen
pas. Dat heb ik het afgelopen anderhalf jaar zo langzaam

ontwikkeld, en vervolgens mij ook afgevraagd wat ik
daarmee wil. Conclusie: op persoonlijk vlak niet zo heel
veel, want als mensen vooroordelen hebben moeten ze

dat lekker doen, maar specifiek in de korfbal heeft het wel
betekenis gezien het een vrij binaire sport is.

 
Op welke manier heeft uitkomen als non-binair jouw leven

beïnvloedt?
Het heeft mijn vertrouwen in de mensheid een beetje
hersteld, want iedereen is er eigenlijk heel erg tolerant

tegenover. Daarnaast ben ik ook toleranter tegen mijzelf,
wat ook heel fijn is. Het verandert verder niet zo heel veel:

ik ben nog steeds mijzelf en wie ik ben is niet veranderd
naast het label dat eraan zit. 

 
 
 



Met korfbal heb je natuurlijk in het veld expliciet twee
rollen: heer en dame. Is dit iets waar je tegenaan loopt als

non-binaire speler?
Het maakt mij opzich niet uit welke rol ik speel, behalve dat

ik altijd als dame spelen op het gegeven moment
vervelend vond. Hiermee duwen mensen mij in een groepje

op basis van het lichaam waarin ik geboren ben, en dat
vind ik stom en onnodig. Echter zie ik het in het spel zelf als
niets meer dan een rol die ik aanneem, welke ik prima kan
vervullen tijdens de wedstrijd zolang het niet op basis van

mijn geslacht wordt opgedrongen.
 

De KNKV heeft weinig in hun regelgeving staan over non-
binaire spelers en de heer/dame rollen. Hoe denk jij dat
het KNKV hun regelgeving inclusiever kan maken voor

non-binaire spelers?
Nou punt 1: je kunt geen ‘X’ hebben in de KNKV app. Ik heb

ze hierover benaderd, en hoewel ze dat wel willen
toevoegen gaat dat op het moment niet in verband met

verouderde software van de app zelf.
Verder ben ik het wel ermee eens dat de boel in twee

categorieën is opgedeelt, dat brengt dimensie in het spel.
Echter zou ik wel voorstander zijn van bijvoorbeeld twee

verschillende kleuren shirtjes in plaats van heer/dame. Op
deze manier leer je mensen niet extra aan om in een split
second aan te moeten wijzen of een speler een dame of

een heer is, en dat dan als geslacht te verklaren. Ik zou het
liever twee categorieën noemen in plaats van twee

geslachten en spelers dan zelf een categorie laten kiezen,
in plaats van met het geboortegeslacht te bepalen op
welke manier zij in het korfbalveld moeten staan. Elke

categorie heeft dan een ander kleur shirt gebaseerd op rol,
net zoals bijvoorbeeld een keeper in voetbal een ander

kleur shirt draagt dan de rest van het team.
 
 
 
 



Zijn er andere dingen waar je als non-binaire speler
tegenaan loopt met het korfballen?

In de praktijk loop ik tegen weinig dingen aan omdat
iedereen bij Hebbes heel lief is. Nu zijn kleedkamers wel

een specifiek ding waarvan ik het eigenlijk gewoon jammer
vind dat we dat gescheiden doen. In Tsjechië douchen ze

bijvoorbeeld wel gemengd, en daar heeft niemand last van.
Dan hoef je dat ook weer niet in categorieën op te delen.
Zo ver zijn we als maatschappij nog niet, maar ik zou daar
wel in principe voorstander van zijn. Persoonlijk zou het

mij oprecht niet uitmaken in welke kleedkamer ik zou
douchen, behalve dat een gedeelde kleedkamer vrij veel

overleg zou vereisen binnen verenigingen, en het bij
Olympos helemaal geen optie is gezien sommige mensen

daar niet blij van zullen worden. Ik douche dus in de
dameskleedkamer, maar vind het wel onzin dat het
gescheiden is. Misschien niet volledig onzin, gezien

mensen het blijkbaar comfortabeler vinden om hun eigen
geslachtsdelen in veelvoud te zien dan andere

geslachtsdelen, maar het blijven lichaamsdelen. In het
openbaar zien we ook iedereens handen en dat vinden we

dan wel oké. Douchen is niet iets seksueels, dus wat mij
betreft zou je dat niet hoeven te scheiden. 

 
 
 
 
 
 



Is er nog iets wat je graag kwijt wilt?
Ik zou graag de korfbalcommunity ervan op de hoogte

willen stellen dat je als non-binair persoon ook
transgender bent, dat weten veel mensen niet.

Transgender betekent namelijk dat je geboortegeslacht
niet overeenkomt met je genderidentiteit. Aangezien mijn

geboortegeslacht niet non-binair is, ben ik dus
transgender. Dat betekent echter niet dat ik een medische
transitie wil, want er zijn dagen dat ik mijn boobs wel leuk
vind, net zoals er dagen zijn dat ik dat niet vind. Hiermee

zou ik in het vakje ‘genderfluid’ passen, maar ik zie mij
liever gewoon als ‘mijzelf’: dat is mijn favoriete label.

 
 
 
 
 
 



de Korfbalkoter
Verzamelpunten voor het Hebbes Super Lid klassement

door te raden wie de Korfbal Kooter van de week is.
Vorige editie was het Emma! 



Forget Jomanda, Jellano en Astro-TV, op deze rubriek kun je
écht bouwen. In deze editie van de New Korf Times; Vissen! 

 
Jokorfmanda was de vorige editie iets te voorbarig aan de slag

gegaan, waardoor de visjes onder ons al aan de beurt zijn
geweest. Tegen hen zou ik willen zeggen; zwem lekker verder

en verrijk je eigen met wat de zee jou te bieden heeft. Er
zwemmen meer vissen in de zee, en eigenlijk is dit op alles in

het leven van toepassing. Of het nou gaat om dat mannelijke of
vrouwelijke visje die je niet aan de haak hebt kunnen slaan of
dat balletje dat niet in het netje wilde belanden. Uiteindelijk

wordt het na eb altijd weer vloed, so stay positive. 
 
 

Horoscoop



de HSL-Lijst
De Hebbes Super Lid-competitie is een competitie die elk jaar

bepaalt wie het meest actieve Hebbes-lid is. Je kan Hebbes
Super Lid (HSL) worden door punten te verdienen. Deze
punten zijn te verdienen door het fluiten van interne en
externe wedstrijden, bijwonen van ALV's, aanvoerder of

coach te zijn van een team, het bijwonen van SPOKO en FEKO
activiteiten, naar toernooien te gaan, mee te doen aan een
commissie en nog veel meer*. Aan het eind van het seizoen

wordt de titel HSL uitgereikt bij de actieve leden activiteit, de
ALBA, aan de persoon het de meeste HSL-punten. De winnaar

krijgt dan ook een mooie trofee mee naar huis. 
De huidige HSL top 10 (28 Februari 2023) ziet er als volgt uit:

 
 
 
 

*- Punten zijn te verdienen door: ALV aanwezigheid, Interne/Externe wedstrijden fluiten, Coachen, 
Aanvoerderschap, Training geven, Commissiedeelname, Aandragen nieuw lid, Prikacties bedenken, 

Delen van social media posts, Lid meenemen naar Borrels, Stukjes schrijven Krantje, Goed raden 
Wedstrijd Krantje, FEKO activiteit, SPOKO activiteit en Meedoen met toernooien



Wedstrijdschema



vcphebbes1@gmail.com
06 40096968

vcphebbes2@gmail.com
0652195753

Veiligheid is voor iedereen een belangrijk onderwerp, en zo 
ook voor USKV Hebbes. Binnen Hebbes vinden wij het 

belangrijk dat leden zich op hun gemak voelen en dat zij de 
ruimte hebben om problemen aan te kaarten wanneer zij hier 

tegenaan lopen. 
 

Om deze reden hebben we binnen de vereniging 2 
vertrouwenscontactpersonen: Coen van de Weem en Abby 

de Rijk. Zij luisteren en kunnen je helpen door handvatten aan 
te bieden zodat je beter weet hoe je met het probleem om 

kunt gaan. Een VCP kan jou bijvoorbeeld doorverwijzen naar 
de juiste instantie of een aantal tips geven om met een lastige 

situatie om te gaan. Deze problemen kunnen variëren van 
kleinere problemen, naar grotere zoals grensoverschrijdend 

gedrag.
 

Door in te loggen op de website komt het kopje 
‘Vertrouwenscontactpersonen’ beschikbaar onder ‘Leden’. 

Hierbij vindt je nog meer informatie. 
 

Contactgegevens: 
Coen van der Weem

 
Abby de Rijk
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